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Zondagsbrief 
Zondag 27 augustus 2023 

Kleur: groen 
 

Voorganger:   ds. Saskia Ketelaar 
Ouderling van dienst: Addie de Bree 
Organist:    Bert Geleijnse 
Koster:    Ko Dees 
Videowall:    Andrea van Hermon 

 
Alle diensten zijn te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek 

Tijdens de diensten worden daarom beeld- en geluidopnamen gemaakt 

 
Omzien naar elkaar 
Voor zover, bij het maken van deze Zondagsbrief, bij de kerkenraad bekend,  
verblijft er niemand uit onze gemeente in het ziekenhuis. 
 

We leven mee met allen die ziek zijn en met de mensen om hen heen. 
 

De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet namens ons allen  
vanuit de Pg PSS naar familie Vercouteren in Sas van Gent en  
namens de Pg Hoek naar Corrie de Putter, Clivialaan. 
ps. één boeket staat op de bloementafel en één boeket staat op de tafel in de Dagkapel. 
 

 
Bij de komende dienst: 
 

Zondag 3 september, Scheppingszondag, hoopt om 10.00 uur  
onze eigen predikant ds. Saskia Ketelaar wederom voor te gaan.  
De collecte tijdens de dienst is ook deze zondag bestemd voor A Rocha  
 

zet zich in voor natuurbehoud: dicht bij huis in 
praktische projecten, internationaal in tal van 
waardevolle ecosystemen.  

 
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor Kerk & Pastoraat. 

 
 
 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek
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Orde van dienst 
 

Thema: ‘Je kruis opnemen’ 
Een dienst met inspiratie uit Iona 

 

Orgelspel   
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst  
  

Dienst van de Voorbereiding 
 

De kaars voor de Kinderkring wordt aangestoken 
 

Intochtslied:  ‘Rond het licht dat leven doet’    (zo mogelijk staande) 
    Lied 287: 1 en 2        
 
Moment van Stilte en Inkeer 
 
Bemoediging en Groet                     (daarna gaan allen zitten) 
 

Inleiding bij deze dienst 
 
Zingen: ‘Wil je opstaan en Mij volgen’ 
 Uit: Hemelhoog, lied 386: 1 en 5 

 
Gebed om ontferming  
 
Zingen: ‘Ere zij aan God’, de Vader’ 
  Lied 705: 1 en 3   
 

Dienst van de Schriften 
 

Zondagsgebed 
 
Met de kinderen 
 
Kinderlied  ‘Kie-Kie-Kiezen’ 
  Gefeliciteerd – Elly en Rikker met kinderen  
 

Refrein: Wie durft te kie-kie-kiezen, kan vandaag beginnen 

Die zal veel verliezen, maar nog veel meer winnen 

Wie durft te kie-kie-kiezen, die is rijk van binnen 

Die zal veel verliezen, maar nog veel meer winnen 
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Wat laat je achter - Je trots en je treurigheid 

Wat laat je achter - Een hoop sikkeneurigheid 

Wat zul je winnen - Je ziet waar het echt om gaat 

Wat zul je winnen - Een vriend die je nooit verlaat 

 

Refrein: Wie durft te kiezen... 

 

Wat moet je kiezen - Wat vals of wat zuiver is 

Wat moet je kiezen - Het licht of de duisternis 

Wat zul je vinden - Een God die van alles weet 

Wat zul je vinden - Een vriend die je nooit vergeet 

 

Wie durft te kiezen - Die is rijk van binnen 

Die zal zichzelf verliezen - Maar zal Jezus winnen 

 
De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de Kinderkring,  
o.l.v. Dagmar Elve  

 
Profetenlezing: Jesaja 51: 1 – 5       Lector:  

  

Zingen:  ‘Licht voor alle volken’ 
   van A. Troost, verzen 1, 2 en 6 
   melodie: Glory be to Jesus – Engelse Hymne     
 

1 Licht voor alle volken, 

zon van mijn bestaan, 

kom, breek door de wolken, 

streel mij, raak mij aan. 

 

2 Kom mijn hart verwarmen, 

vlam die eeuwig waakt, 

draag mij in uw armen, 

licht dat wakker maakt. 

 

6 Breek dan door de wolken, 

hemel, laat voortaan, 

alle, alle volken, 

in Uw zonlicht staan. 
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Evangelielezing: Matteüs 16: 21 - 27   
 
Zingen:  ‘Waarom moest ik uw stem verstaan’ 
   Lied 941: 1, 2 en 4    
 
Uitleg en woorden van aansporing en hoop 
 
Orgelspel 
 
Zingen: ‘Wie zich door God alleen laat leiden’ 
  Lied 905: 1, 3 en 4 
 
 Tijdens het voorspel van dit lied komen de kinderen terug in de kerk 

 

Dienst van Gaven en Gebeden 

 

Inzameling van de gaven onder muzikale bijdrage van de organist 

bestemd voor de Stichting HOE; Hulp Oost-Europa  
   Niet iedereen in Oost-Europa kan vluchten 
     Geef jij hoop en steun? 
 
Moment van gedachtenis       (zo mogelijk staande) 

  aansluitend wordt er een steentje op de Levensboom gelegd 
 

Zingen: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 
  Lied 416: 1 en 3 

 
Gebeden  dankgebed en voorbeden, stilgebed, gezamenlijk ‘Onze Vader’ 
 
Slotlied:  Psalm 84: ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer’  (zo mogelijk staande) 
  Lied 84: 1 en 6 

                         
Heenzending en Zegen 

beantwoord met ‘God zal je hoeden’ – lied 426  

 

Orgelspel  

 

Inzameling van de gaven bij de uitgang bestemd voor Kerk en Pastoraat  
 
 

Na afloop van de dienst is iedereen van harte welkom  
in de ontmoetingsruimte voor koffie, thee of fris. 
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Komende weken 
 

Dinsdag 29 augustus: Open kerk en Middaggebed 
De kerk is op dinsdagmiddag open, tussen 13.00 en 15.00 uur.  
Het Middaggebed vindt plaats om 13.15 uur.  
Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek. 
 

Zaterdag 2 september: Zing je mee? - Zomerzangavond.  
Er wordt gezongen uit diverse liedbundels. 

Begeleiding samenzang door Akko de Feijter.  
m.m.v. Connie van Hermon & Nannie Vrieswijk. 

Aanvang 19.30 uur, kerk open vanaf 19.00 uur. 
 
 
 
 

Mededelingen 
 

De orgels van Zeeland | Hoek 
Op dinsdag 25 juli jl. werden er opnames in onze kerk gemaakt door  
RTV Scheldemond. 
De 15 jarige tweeling, Ben en Tim van Elderen, zijn helemaal gek van orgels en 
gaan verschillende kerken in Zeeland langs om deze te bespelen en op te nemen. 
Nadat er eerst een interview was geweest met Ko Dieleman over ons 
kerkgebouw, werden de registers van het orgel opengetrokken. 
Ze hebben de sample set van het orgel van Caen gebruikt. 
Het was erg leuk om twee van zulke talentvolle organisten te horen spelen! 
Nieuwsgierig naar het resultaat? 
De opname is te vinden op YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=puhy6R6owAA 

 

 
 

Protestantse kerk in Nederland - jaarthema 2023-2024 ‘Ga (je) mee!’  
Samen getuigen van geloof, hoop en liefde 
Scriba René de Reuver: “De kerk van Christus is kleurrijker dan we denken.  
Die diversiteit maakt dat het evangelie in alle talen en alle culturen doorklinkt.  
 
Een mooi thema waar we ook in Hoek de komende tijd mee aan de slag gaan. 
De startdienst aan het begin van het nieuwe winterwerkseizoen, heeft ‘Ga (je) 
mee’ als thema. De startdienst wordt gevierd op zondag 17 september. 
Door het jaar heen zullen we meerder keren voortborduren op het landelijke 
thema. Zaterdag starten we met de avond ‘Zing je mee’.  
Bent u er ook bij? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=puhy6R6owAA
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Website Protestantse gemeente te Hoek: www.pknhoek.nl 

Ook op facebook zijn wij te vinden! 
 

Website Protestantse gemeente Philippine-Sas van Gent-Sluiskil:  
www.protestantsegemeente.nl 

 

Voor meer informatie over Kerken en gemeenten die behoren tot de classis Delta:  
www.gelovenindedelta.nl 

 

 
 

 

http://www.pknhoek.nl/
http://www.gelovenindedelta.nl/
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